
 
 

 

Zondag 9 november 2020 

Kerk van de Eenheid in Christus, Son 

 
          
 

 

 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangswoord 

Midden in de herfst horen wij vandaag de parabel van de talenten. 

Dat is voor Calvinisten koren op hun molen! Want die staan bekend 

om hun neiging tot hard werken, met alle talenten die ze gekregen 

hebben. Dat dit nogal meevalt weten we intussen wel, maar wat dan 

de strekking is van dit verhaal van Jezus maakt ons heel benieuwd. 

Steken we maar snel ons licht op bij de kaars die ons herinnert aan 

Jezus Messias. 

 
Aansteken van de tafelkaarsen 
 
Lied: 276 1,2 Zomaar een dak (de melodie wordt gespeeld, dan 

worden 1 en 2 gelezen, afgesloten met nogmaals de melodie) 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord.  
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Bemoediging en drempelgebed 
Wij stellen ons vertrouwen op de naam van de Ene, 

die ons vervuld heeft met zijn goede gaven. 

Ja vervul ons met uw Geest, 

dat wij de aarde bebouwen 

en haar bewoners dienen 

met al onze kracht. 

Dan zal de aarde bloeien als een roos 

dan zal gelachen worden 

waar nu geschreeuwd wordt 

dan zullen vrede en recht elkaar omhelzen! 
Amen. 

 
Psalmgebed: 98– Melodie-lezing vs 1-2 onberijmd - 

melodie – lezing vs 7-9 onberijmd, melodie 

 
1.Zing voor de HEER een nieuw lied: 

wonderen heeft hij verricht. 

Zijn rechterhand heeft overwonnen, 

zijn heilige arm heeft redding gebracht. 

2.De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, 

voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. 
 
 

7.Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, 

    laat juichen de wereld met haar bewoners. 

8.Laten de rivieren in de handen klappen 

en samen met de bergen jubelen 

9.voor de HEER, want hij is in aantocht 
    als rechter van de aarde. 

    Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, 

de volken oordelen naar recht en wet. 

 

 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Kyrië  (uit 299e) gesproken 

Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 

Heer, ontferm u over ons 
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RONDOM DE BIJBEL 
 
Gebed om openheid 

 

Eerste lezing: Jes. 48:17-21 
 
Commentaar 
 
Evangelielezing: Mt. 25:14-30 

 
Acclamatie: gesproken:  

Dat uw woorden in ons branden, als een vuur voor 

hart en handen, als een licht voor ons uit. 

 

Preek 
 
Muziek 
 

 

Collectedoel Collectedoel: Borderline Lesvos 

Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. N015282 

 

Voorbeden, stil gebed, afgesloten met   
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid.  

Amen. 

 

 
 


